Ontmoetingsavond CCA op 26 februari 2026 in de Schakel

Peter Slingerland opent de ontmoetingsavond met het lezen van 1 Samuel 16 vers 1 tot
en met 7. We zingen Psalm 84 vers 3 en 6.

De ruim 70 aanwezigen genieten van een heerlijk buffet in de Schakel.

Na de maaltijd krijgen de gespreksleiders het woord.

Het thema van deze avond: De boer in beeld.

De avond wordt verzorgd door: Timo Jansen, Karin van de Weerdhof, Korien van Vuuren
en Ron Methorst. Docent-onderzoekers van Aeres Hogeschool Dronten en Christelijke
Hogeschool Ede.

De hogescholen zijn bezig met een praktisch onderzoeksproject: Diamant van ons

platteland. In dit project hebben ze de waarde van het boerenbedrijf voor de omgeving
zichtbaar en bespreekbaar gemaakt, zodat boeren trots op hun bedrijven en op zichzelf
kunnen zijn.

Na de presentaties gaan we uiteen in vier groepen. Er wordt gesproken over welke
beelden we zien, horen en lezen. Een interactief gedeelte waarin er met kaartjes in
onderstaande afbeelding wordt gewerkt. Ook wordt ingegaan op de verschillende
communicatiestijlen die er zijn.
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Figuur. Beelden over de boer(in). Welke beelden zie, lees, hoor jij?

Peter sluit deze interessante avond waarna Timo met gebed eindigt.
Daarna zingen we het lied: Geef vrede Heer, geef vrede.



